Vreugde en Vrede Zomerdiensten Grote
Kerk

Deze serie zomerdiensten staat het thema ‘Vreugde’ centraal. We hebben als
voorgangers, in de voorbereiding, deze serie verdeeld in sub-thema’s en het
thema van deze ochtend is ‘Vreugde en Vrede'.

En dat is een mooi thema. Ik denk dat veel mensen verlangen naar vreugde en
vrede in hun leven.

Ik herinner me een moeilijke tijd in mijn leven, en ik herinner me dat ik toen een
groot verlangen had naar vreugde en vrede. Die was ik namelijk kwijt geraakt.
Dat verlangen (naar vreugde en vrede) was groter dan elke ambitie die ik
daarvoor had gehad in mijn leven. Als jongeman wilde ik veel geld verdienen en
succesvol zijn. En nadat ik mijn maatschappelijke baan vaarwel had gezegd en
voorganger van Jefta werd, droomde ik van succes in de kerk. Ik droomde van
een bruisende, groeiende gemeente. Maar het gemeentewerk was soms taai. En
in plaats van groei was er krimp. Ik voelde me daar verantwoordelijk voor. Ik
voelde me tekort schieten. En langzaam maar zeker verdween de vreugde en
vrede uit mijn leven. Ik had het aanvankelijk niet eens in de gaten. Totdat het
niet meer te ontkennen viel. En uiteindelijk had ik in die moeilijke tijd maar één
verlangen: ik wil weer vreugde en vrede ervaren. Ik wil weer gelukkig zijn.

Daar gaat deze preek over, over gelukkig zijn...
En dat willen we allemaal, gelukkig zijn.

Ik ga het niet hebben over wereldvrede. Ik ga niet klagen en mopperen op
wereldleiders, op landen die oorlog voeren. Ik ga niet oordelen of veroordelen.
Het gaat vanochtend over ‘vreugde en vrede’ op persoonlijk nivo. Het gaat over
jouw en mijn leven. Het gaat over gelukkig zijn.

Laten we de tekst van deze ochtend lezen:

Romeinen 14

16Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, ;;want het koninkrijk van
God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en
vreugde door de heilige Geest. ;sWie Christus zo dient, is God welgevallig en bij
de mensen geacht. joLaten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en
naar wat opbouwend is voor elkaar.

Er waren in die tijd gelovigen/christenen die zich aan de Joodse spijswetten
hielden en er waren gelovigen die zich daar niet aan hielden. En daar werd
natuurlijk over gesproken en geredetwist. Paulus had zelf de overtuiging dat God
dat niet van ons vraagt (niets is onrein zegt hij in vers 14).
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Maar hij zegt vooral: daar gaat het niet om!!

1swant het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van
gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.

Het koninkrijk van God gaat niet over wie er gelijk heeft.
Het koninkrijk van God gaat niet over wetten en regels en hoe we die aan elkaar
kunnen opleggen.

Het koninkrijk van God gaat over gerechtigheid, vrede en vreugde door de
heilige Geest.

Dat is goed nieuws.

Als leerlingen van Jezus, jij en ik, maken we deel uit van zijn koninkrijk. We
praten dan niet over een geografisch koninkrijk natuurlijk. Maar we spreken over
een koninkrijk (zonder grenzen) waarin Gods waarden en normen gelden.

Het is niet voor niets dat Jezus ons leerde in het Onze Vader:
Matteus 6

iolaat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Het koninkrijk van God gaat over gerechtigheid, vrede en vreugde door de
heilige Geest.

Gerechtigheid, vrede en vreugde kunnen we niet zelf bewerkstelligen. Je kunt
het niet produceren.

Het enige wat je kunt doen is het ontvangen.

Het heeft een oorsprong.

Gerechtigheid, vrede en vreugde ...... door de heilige Geest!

Het komt bij God zelf vandaan!

Hij is de bron.

En ontvangen is helemaal niet zo makkelijk.
Het is eigenlijk best moeilijk...

Zeker voor trotse prestatiegerichte mensen (zoals ik). Maar ik weet ondertussen
dat dit universeel aanwezig is.

Het is vaak in moeilijke fases van ons leven, dat we leren ontvangen. Eenvoudig
omdat onze eigen kracht tekortschiet.

Het is op die momenten dat we Gods gerechtigheid leren kennen. Niet vanuit een
boekje, maar vanuit ervaring!
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God houdt van ons niet vanwege onze prestaties, niet omdat wij goed zijn. God
houdt van ons omdat Hij goed is.

Dat is zijn gerechtigheid!

Dat is zijn oordeel voor jou en mij. Jij bent mijn kind, ik zie dat je het moeilijk
hebt, mag ik jou helpen.’

Ontvangen begint met erkennen dat je Zijn hulp nodig hebt.

Het goede nieuws is dat we allemaal in dit proces van ‘leren ontvangen’ leven.
Het slechte nieuws is dat we hier nooit mee klaar zijn. Niemand van ons is ooit
gearriveerd.

Als we ons uitstrekken naar God. Als we onze blik op Hem richten, ontstaat er
altijd weer hoop. In bewuste verbinding met Hem vindt herstel plaats.

Ik vertelde eerder over die moeilijke periode in mijn leven. Er waren een paar
mensen om mij heen die me geholpen hebben in dat proces. Het weer bewust in
verbinding komen met God.

Matteus 6
3320€k liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die
andere dingen je erbij gegeven worden.

Dat heeft niets met onze omstandigheden te maken. Gods gerechtigheid, vrede
en vreugde zijn altijd en voor iedereen beschikbaar. Het proces van herstel kan
altijd opnieuw beginnen of hervat worden. Het is een reis. Een reis die nooit
eindigt. Een reis waarin we blijven leren.

Maar er zal altijd een spanningsveld zijn.

Romeinen 14

16Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe

Onze maatschappij (maar soms ook onze kerkelijke omgeving) trekt eigenlijk
voortdurend aan ons met een ander paradigma, nl. dat het wél gaat om eten en
drinken, dat wel gaat om elkaar regels en wetten opleggen... Dat onze waarde
afhangt van onze prestaties...

Alleen door een dagelijks bewustzijn van Gods aanwezigheid kun je tegen deze
druk weerstand bieden.

God houdt van ons niet vanwege onze prestaties, niet omdat wij goed zijn. God
houdt van ons omdat Hij goed is.

Het is vanuit die identiteit, van een geliefd kind van God, dat we kunnen
functioneren en kunnen deelnemen aan het dagelijks leven.
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Romeinen 14
ioLaten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend
is voor elkaar.

Op je werk, op school, op de universiteit, in je buurt, waar je ook maar
functioneert, mag je streven naar wat de vrede bevordert en naar wat
opbouwend is voor elkaar.

Wat je ontvangt, mag je weer doorgeven!

Als je weet wie je bent, in Christus, is er weinig behoefte om de ander de maat
te nemen, of om jezelf te verheffen. Die ander is namelijk ook een geliefd kind
van God. Hij of zij weet dit soms niet. Hij of zij gedraagt zich soms kwaadaardig
of destructief. Bid dat hij of zij de vrede en de vreugde gaat vinden die hoort bij
het Koninkrijk van God.

Wat je ontvangt, mag je weer doorgeven!
Inademen en uitademen
Inademen en uitademen.

AMEN

GEBED
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